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Lieve vrienden, 
 
Het is nu het einde van het jaar 2025. Ik kijk dan dankbaar terug naar dit jaar en wat we 
mochten doen. 

 
 
Begin van het jaar kregen we contact met God Radio, een christelijke radiozender die in 
heel Nederland te ontvangen is. Ze zenden sinds maart 2025 tot nu toe onze spotjes uit. 
Het is echt een wonder. Op deze manier krijgen we echt meer naamsbekendheid. Dank 
daarvoor. Deze spotjes zijn gemaakt door professionals en staan ook op de website.  
 
Het jaar begon daarna met het verzenden van een vrachtwagen vol met hulpgoederen. 
Kleding, voedsel, medische hulpmiddelen en de inhoud van een kapsalon. Hiermee zijn 
vele honderden mensen gezegend. De hulpgoederen gaan via de kerken in zeer arme 
gebieden naar arme gezinnen, die zelf niet in staat zijn om die te kopen.  
 
  



Een beknopt overzicht van het naar buiten treden 
 
De landen die we mochten bezoeken: Nederland, Duitsland, Engeland, Bulgarije en 
Griekenland. 
 
Nelly en ik konden weer een paar grote reizen doen.  
• Te beginnen: in februari en maart mochten we naar Bulgarije en Griekenland gaan. 
Daar hebben we mogen spreken in vele kerken en ook een paar keer voor een groep van 
ongeveer 50 voorgangers en kerkleiders. Zowel in Griekenland (Efeze en Kavala, het 
Bijbelse Neapolis), alsook in Bulgarije.  
Daarnaast hebben we in veel diensten mogen voorgaan.  
 
• In juni zijn we nog een keer 2 weken naar Bulgarije geweest. Daar spraken we dan 
bijna iedere dag in een andere gemeente. Ook bezochten we gezinnen in arme gebieden 
om voedsel en kleding uit te delen en ze te verbinden met de lokale kerken. Daarnaast 
werkten we mee aan enkele openluchtdiensten en evangelisatieacties in getto’s. 
We hebben zeer vele wonderen en tekenen gezien: Genezing, bekering, onmiddellijke 
bevrijding van verslavingen, zowel drank alsook drugs. Dove mensen die weer konden 
horen en zelfs iemand die niet kon spreken, kon weer spreken. Vele rugklachten en 
hoofdpijnen zagen we verdwijnen, ook problemen met ingewanden en zelfs huidziektes 
die compleet en terstond werden genezen.  
God is goed en genadig, ook in deze tijd. We bidden dat God deze wonderen mag 
bestendigen in de rest van hun leven en dat Hij verhoogd zal worden door hun 
getuigenissen.  
Maar ook soms voorgangers die bevrijd werden van de druk van de gemeente. Denk 
hierbij even aan psychologische druk die gemeenteleden soms op hun voorganger 
leggen. In plaats van de voorganger te dienen, zien we ook vaak dat gemeenteleden de 
leiders trachten te manipuleren. Dit is onacceptabel. Soms zie je dan ook dat 
voorgangers af moeten haken door dit soort (wan)gedrag van mensen die ze mogen 
dienen. Daar mogen wij dan bemoedigen en opbouwen. En ook mensen vrijzetten van 
deze geestelijke manipulaties.  
 
• Later dit jaar hebben we nog 4 dagen mogen dienen in twee Bulgaarse gemeentes in 
Spalding en Boston in Engeland. We deden daar een mini conferentie van 3 dagen en 
aansluitend op de zondag nog 2 diensten. Ook daar zagen we wonderen en tekenen. In 
één dienst namen 7 jongeren en 1 oudere man de Heer aan en deze werden de week 
daarna gedoopt in de Noordzee. 
 
• Tussendoor hebben we meerdere spreekbeurten in Duitsland gehad in Weinheim (bij 
Mannheim), enkele kerken in de regio Hamburg en kerken in Nederland. Dit zijn veelal 
Roma kerken. 
 



Al met al een druk programma, waarbij onze vakanties vervallen tot zendingsreizen. 
Maar we doen dit met zeer veel vreugde en voldoening. We mogen tot zegen zijn en dat is 
wat telt. 
 
• Ook mochten we op een aantal thema’s lesgeven op de bijbelschool In Church 
Academy van de VPE. Onder andere over roeping en zending en een paar seminars over 
gezond, dienend leiderschap. 
 
Vooruitkijken naar 2026 
 
• Voor 2026 zijn we alweer begonnen met de inzameling van spullen voor het volgende 
hulptransport. We kunnen gelukkig weer gebruik maken van een grote ruimte in 
Slochteren. Daarvoor zijn we zeer dankbaar.  
Ik neem aan dat we in maart nog een transport kunnen doen naar Bulgarije. De oproep 
voor goederen komt nog. De grootste behoefte ligt bij drogisterijartikelen.  
 
• Ook wordt onze agenda alweer gevuld met een aantal reizen. Waarbij de grootste reis 
tot nu toe gepland wordt, dat is een 3-weekse reis naar Indonesië. Eind april en een 
groot deel van mei. 
 
• Dan in waarschijnlijk net voor de zomer nog een reis naar Pakistan voor 2 weken en 
uiteraard nog naar Bulgarije, hiervoor hebben we nog geen data vastgesteld.  
Ook hebben we nog een verlangen om naar Kenia te gaan en daar een project te doen, 
Tevens staat er nog een hulpproject voor Bulgarije op de planning. 
 
Zoals je kunt zien een goedgevuld jaar programma. Dit zijn onze wensen voor 2026. 
  
Meereizen?  
 
Onze reizen staan altijd open voor mensen die mee willen. Meld je daarvoor wel op tijd, 
zeker enkele maanden van tevoren. Je betaalt zelf je reiskosten en een bijdrage aan de 
algemene kosten die men lokaal maakt om ons te faciliteren. De reizen vergen soms 
meer planning als dat je je als buitenstaander voor kunt stellen. Vaak 3 tot 6 maanden 
voor de reis moeten we beginnen met plannen, moet je visa aanvragen en uitnodigingen 
klaar maken, inentingen, etc. Ook moeten men lokaal planningen maken die op elkaar 
aansluiten in bepaalde regio’s en vele kerken. 
 
  



Ondersteunen? 
 
Wil je ons ondersteunen? Bid dan voor ons en help financieel, de kosten zijn veel te hoog 
om door ons zelf alleen gedragen te kunnen worden. 
We bereiken duizenden mensen per jaar met het evangelie en mogen vele honderden 
voorgangers trainen in leiderschap. Dus de impact is enorm. Om een idee te krijgen van 
de kosten:  
Reis naar Indonesië:  € 6.000  2 personen 
Reis naar Bulgarije:  € 3.000   2 personen 
Reis naar Pakistan:  € 4.000  2 personen 
Reis naar Kenia:  € 4.000  2 personen 
 
Dit is zonder de kosten van onze projecten: 
Transport hulpgoederen naar Bulgarije:   € 5.000 per rit (1x per jaar) 
Gift voor kleine projecten in Bulgarije:   € 1.000 per bezoek 
Hulpproject Hygiëne in Bulgarije:    € 2.000 
Project voedsel en bijbels uitdelen in Indonesië:  € 3.000 in 2026 
Project geiten voor dorpen in Kenia:   € 20.000 om op te starten 
Project ambulance/spreekuur artsen in dorpen:  € 50.000 om op te starten  
(en om 2 jaar lang de boel draaiende te houden met vrijwilligers) 
 
Voor beide laatste projecten zullen we subsidies aanvragen bij grotere organisaties. Dus 
in eerste instantie zullen giften voor de andere zaken gebruikt worden. 
 
Wij danken jullie allemaal hartelijk voor jullie bijdrage en ondersteuning, op wat voor 
manier dan ook.  
Ook heb ik (Klaas Boer) 2 boeken geschreven, die binnenkort te bestellen zijn, daarover 
later meer. De opbrengst daarvan gaat volledig naar Gods Farmers. Schrijf je via de 
website in voor onze nieuwsbrief en je blijft op de hoogte. 
 
Vorig jaar hebben we de ANBI-status ontvangen en dit jaar gaan we ook nog voor de CBF-
erkenning. Dat heeft te maken met goed bestuur van de stichting en goed en effectief 
gebruik van de donaties. Ter informatie: Het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding 
voor hun werkzaamheden.  
 
We zijn dankbaar. In de Naam van Jezus verbonden, 
Namens alle betrokkenen, en het bestuur, 
 
Klaas Boer 
Heleen Hamminga 
Léon Dozy 
Bestuur Stichting Gods Farmers 
 



 Wil je helpen? Heel graag.  

Dat kan door te bidden en/of door een gift 
te doen.  

Scan de QR-code voor een directe donatie 
of gebruik deze link: 
https://bunq.me/GodsFarmers 

Maak je liever een bedrag over via IBAN? 

IBAN God’s Farmers/ K. Boer: NL32 BUNQ 2082 0384 32  

 

Regelmatige (maandelijkse) donaties maken dit werk mogelijk. 

ZAAI IN GODS KONINKRIJK! 
Je mag ook mee op reis!  

Wat maak je dan mee? Contact met minder bedeelde 
gezinnen, evangelisatietraining, evangelisatieacties en 
bovenal Gods grootheid! 

Meld je aan! 

We komen ook graag spreken of getuigen van Gods 
goedheid en grootheid in jeugdgroepen, mannen- en 
vrouwbijeenkomsten, verenigingen in kerken of voor 
studentenverenigingen.  

Ter inspiratie en bemoediging. 

Een verzoek hiervoor mag gericht worden aan gf@godsfarmers.org 

 

Stichting GOD's FARMERS 

 
T. +31 (0) 88 88 55 015 
 
SOW - GROW - HARVEST 
ZAAIEN – GROEIEN – OOGSTEN 

 

www.GodsFarmers.org 

www.facebook.com/GodsFarmers 

Nieuwsbrief per mail? 
Meld je aan via onze website 

Klaas en Nelly Boer 

https://bunq.me/GodsFarmers
mailto:gf@godsfarmers.org

