
 

 
Lieve vrienden, 
 
2022 was voor Gods Farmers een jaar van grondvoorbereiding en het eerste zaad zaaien. 
 
2023 is voor ons een jaar van zaaien geweest. 
Een jaar van bemoedigen en bemoedigd worden. 
Een jaar van liefde geven en heel veel liefde terug ontvangen. 
Een jaar van delen en daardoor zelf geschikter worden. 
Een jaar van anderen helpen met groeien en daardoor zelf te 
groeien. 
 
Kortom: Een fantastisch jaar met onze God, die ons op Zijn weg 
brengt en deuren voor ons opent om de naam van Jezus groot 
te maken en te delen met anderen, geleid door de Heilige Geest. 
 
Een jaar van reizen, spreken in binnen- en buitenland, in kerken en huisgemeentes, op 
conferenties en speciale mannen- en vrouwenmeetings. 
Een jaar van handen uit de mouwen steken met een groot noodhulp transport & van 
inzamelingen voor specifieke doeleinden. 
 
DANKBAAR 
We hebben ons ook dit jaar weer enorm gedragen gevoeld door het gebed, de 
betrokkenheid en de ondersteuning van onze bestuursleden Heleen Hamminga en Léon 
Dozy en hun gezinnen, en al onze vrienden! Samen kunnen we bergen verzetten…. 
 
We wensen jou toe dat ook voor jou 2023 een jaar van zaaien, groeien en oogsten mag 
worden. Zowel voor jou persoonlijk als voor je weg met onze God. 
 
Liefs en Gods zegen, 

Klaas & Nelly Boer 

  

Jaarafsluiting 2023 
Gods Farmers 
       

2023 
Een jaar van zaaien 

IN DEZE NIEUWSBRIEF JAARAFSLUITING 2023: 

• Reis naar Roma in Bulgarije / januari  

• Noodhulp actie in de zomer 

• Reis naar Roma in Bulgarije juli / aug.  

• Kacheltjesproject Roma Bulgarije / najaar 

• Reis naar Roma in Noord-Macedonië / nov. 

• Reis naar Roma in Hamburg e.o. / begin dec. 

• Reis naar Roma in Weinheim/D / medio dec. 



De tweede getto, een buitenwijk van een grote stad. 

 
ONZE REIZEN 
In januari 2023 zijn we naar het oosten van Bulgarije 
geweest. Dit is de regio waar de meest Roma in Bulgarije 
wonen.  
 
 

Onze reis in januari 
We mochten Roma-voorgangers en andere leiders toerusten.  
De onderwerpen waren met name leiderschap en discipelschap.  

 
Conferentie voor voorgangers  

Klaas gaf voor de mannen een seminar over leidinggeven aan de gemeente, 
opbouwen van elkaar, respect, maar ook over (verborgen) verslavingen, 
voorbeeldfunctie. 
Nelly gaf een seminar voor de vrouwelijke leiders over relaties, kindhuwelijken, 

misbruik (geestelijk en lichamelijk in en buiten het huwelijk), ongewenste 

kinderloosheid, je plek als vrouw in de gemeente, respect voor elkaar, 

vergeving. De emotionele reacties maakten duidelijk dat de thema’s een 

gevoelige snaar troffen. 

 
Daarnaast hebben we elke dag diverse steden, kerken en dorpen bezocht om te evangeliseren en 
gemeentes op te bouwen, hebben we Roma-families bezocht en gebeds- en genezingsdiensten gehouden. 
Het toerusten en dienen van de lokale gemeentes stond centraal. 
In zeven dagen tijd enkele duizenden kilometers onderweg bij hartelijke, gastvrije mensen. 
 
We hebben sloppenwijken / getto’s bezocht om mensen daar te bemoedigen. 

 
. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
NOODKREET in juni 2023 
Zes weken voor ons vertrek voor de tweede reis naar Bulgarije bereikte ons een noodkreet vanuit 
Bulgarije:  De toestand is zo erbarmelijk daar dat er mensen zijn, uit de kerken en groepen die we bezoeken, 
die geen voedsel meer kunnen kopen.  
De prijzen zijn ook in dit land enorm gestegen. Echter de lonen gaan niet omhoog. Daarnaast gaat de hulp 
die vanuit het buitenland aan de armste Roma werd gegeven, sinds de oorlog in Oekraïne naar Oekraïne 
toe (wat uiteraard prima is, maar de armste Roma beginnen dit na anderhalf jaar te voelen). 
 
  

Containerkerkje in een van de getto’s in de heuvels. 



HULPGOEDERENTRANSPORT 
Wij hebben toen op ons hart gekregen een hulpgoederentransport te 
organiseren. We hebben een vrachtauto geregeld en twee 
chauffeurs en via social media, flyers, pers, regionale radiostations 
en kerken oproepen voor hulpgoederen gedaan. Vervolgens hebben 
we inzamelpunten geregeld en allerlei moeder- en babyartikelen, 
zoals luiers en stoeltjes, zitjes, wandelwagens ingezameld. Daarnaast houdbaar voedsel, kleding, schoenen, 
drogisterijspullen, rollators, bedden, matrassen en kinderfietsjes. 
Dankzij de enorme inbreng door particulieren, de ondersteuning door diverse organisaties en kerken, en 
de geweldige inzet van vrijwilligers kregen we in ruim 5 weken de 100 kuub trailer vol met spullen! 
 
BULGARIJE JULI/AUGUSTUS 2023 
In twee weken tijd duizenden kilometers afgelegd met het hele team. Een reis gedragen door gebed. 
 
We hebben in veel diensten mogen dienen met het Woord, bijna iedere dag en op de zondagen. 
 
In de heuvels buiten de stad in regio Yambol wonen Roma die uit hun onbewoonbaar verklaarde 
appartementen en woningen op straat zijn gezet. Velen leven nu noodgedwongen op straat of in 
zelfgebouwde hutjes. Nieuwe huisvesting is er niet voor hen. Er zijn hier geen straatnamen, dus geen 
registratie. 
 
We bezochten samen met de voorganger die hier ook woont een familie van 15 personen / 3 generaties 
die samenwonen in 3 kleine hutjes, bedden/ matrassen deels buiten onder een rieten “afdakje”…. Deze 
voorganger heeft in dit gebied 15 van zulke gezinnen! 
 

DOOPDIENST 
Klaas mocht met pastor Kolio 4 mensen dopen in de Tundza rivier, na eerst 
een korte Bijbelstudie over de doop onder de bomen naast de 
rivierbedding te hebben gegeven. Prachtig om daar getuige en onderdeel 
van te kunnen zijn. 
 
Tijdens een PROFETIEBIJEENKOMST mochten we een studie en een 
workshp over profeteren geven. 
 
Ook deze reis bezochten we een pastorsmeeting in de getto in Sliven, waar 

ongeveer 40.000 mensen wonen. Zeer velen van hen zitten onder de armoedegrens en hebben niet 
genoeg te eten. 
 
Op de EVANGELISATIE-ACTIE in een getto, waar vele honderden mensen op af kwamen, mochten we Gods 

woord delen en bidden met mensen. 

UITDELEN VAN LIEFDE 
 
KACHELTJES VOOR DE WINTER  

In november hebben we met veel gulle gevers een kacheltjesactie van Ivan ondersteund. 

Kacheltjes voor de allerarmsten die in planken hutjes of containers wonen .  

De kacheltjes worden lokaal gekocht en direct naar de gezinnen gebracht.  

 

  



Noord-Macedonië november 2023 
Medio november zijn we op uitnodiging van Zoran 
Spasovski naar Macedonië geweest om te gaan dienen 
onder de Roma.  

 
We mochten hier getuigen en Gods Woord delen in een 
JEUGDDIENST in Skopje. En Nelly kon een bijdrage leveren tijdens de VROUWENAVOND. 
 

SHUTKA 
In de dienst in Shutka mochten we dienen met het Woord.  

 

 

Conferentie in de Bulgaarse (Roma) kerk in 

regio Hamburg begin december 2023 

 

 
 
Op de conferentie in Hamburg waar we mochten dienen werd de 

6e verjaardag van de gemeente herdacht.  

 

We mochten met Woord en gebed dienen in meerdere diensten in 
een aantal gemeentes in opbouw. 
 
 

 

 

 

Conferentie in de Bulgaarse (Roma) kerk in Weinheim bij Mannheim  

dec. 2023 
 
We mochten tijdens meerdere diensten spreken over de leiding van de Heilige Geest, de Vader die 

altijd overal aanwezig is, en het feit dat de Zoon er altijd al was, al vanaf het begin van de 

schepping.. 

 
De tweede dag hadden we een dienst in een huisgemeente 
van ca. 25 personen in Bad Michelbach met een uitgebreide 
maaltijd.  
 
Zaterdag had Klaas een mannenbijeenkomst. 
Nelly mocht de vrouwen in de vrouwenbijeenkomst 
bemoedigen. 
 
 
God maakt alles nieuw 
Gods liefde voor iedereen 

  
  



 

Wil je verder helpen? Heel graag. 
Dat kan door te bidden of door een gift te doen.  

 

Scan de QR-code voor een directe donatie. 
 
Regelmatige (maandelijkse) donaties maken dit werk 
mogelijk. 
 
Je mag ook helpen door verkopen te doen of acties. Wees creatief! 
 

IBAN God’s Farmers/ K. Boer: 
NL32 BUNQ 2082 0384 32  
 

ZAAI IN GODS KONINKRIJK! 
 
Je mag ook mee op reis! Meld je aan. 

 
We komen ook graag spreken of getuigen van 
Gods goedheid en grootheid in jeugdgroepen, 
mannen- en vrouwbijeenkomsten, 
verenigingen in kerken of voor 
studentenverenigingen.  
Ter inspiratie en bemoediging. 
Een verzoek hiervoor mag gericht worden aan 
nelly@godsfarmers.org 

 

Stichting GOD's FARMERS 
 

T. +31 (0) 88 88 55 015 
 

SOW - GROW - HARVEST 
ZAAIEN – GROEIEN – OOGSTEN 

 

www.GodsFarmers.org 
www.facebook.com/GodsFarmers 

 

Nieuwsbrief per mail? 
Meld je aan via onze website 
 

Klaas en Nelly Boer 


